
“De ware kunstenaar gaat zijn eigen weg en bekommert zich niet 

om de theoretische beschouwingen die van overal opduiken.

De ware kunstenaar aanvaardt de gevolgen en de verantwoorde-

lijkheid van zijn roeping.”

“In werkelijkheid is Liefde één van de woorden die het dichtst staat 

bij het kosmische: het houdt eveneens de hele toekomst in zich 

die de mens wenst voor het mensdom. Liefde voor de natuur in al 

haar facetten, liefde voor de kosmos, liefde voor de mens.”

“Laten wij gewaagd dromen en onze fantasie geen beperkingen 

opleggen….”

(3 fragmenten uit het boek ‘Goden en Astronauten’,
geschreven door Paul Van Hoeydonck in 1972)
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to Eternity, pour l’Éternité,
sur Ewigkeit, all’Eternità, 
naar Eeuwigheid

Paul Van Hoeydonck

Kunstenaar Pur Sang

Doctor Honoris Causa Universiteit van Antwerpen

Doctor Honoris Causa Université de Liège

Officier in de Kroonorde

Ridder in de Leopoldsorde

Ereburger van Wijnegem

Weduwnaar van Mireille Devisscher

Echtgenoot van Marleen Meyers

geboren te Antwerpen op 8 oktober 1925 en thuis in familiekring
vredig en liefdevol van ons heengegaan op 3 mei 2025.

De familie dankt u oprecht voor uw medeleven.


